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We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM
U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om 09.20 op het plaatje van de kerk:

Wilt u een dienst later bekijken klikt u hier eveneens op:

Kerkdiensten Stille week

Volgende week is de Stille Week. Voor het eerst zijn er drie gezamenlijke diensten georganiseerd voor Holy,
Ambacht Oost en Centrum West.
e Witte Donderdag is er om 19.30 uur een dienst in d¢ BETHELKERK [met Heilig Avondmaal, waarin
wordt voorgegaan door ds. Yvonne Schoonhoven en Bart Starreveld.
e Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst if KERKCENTRUM HOLY met ds. Hugo Habekotté en
Annabell de Jongh.
e Stille Zaterdag is er om 19.30 uur een Paaswake in d¢ REHOBOTHKERK jmet Petra Nijboer en
Hanneke Blom
Indien U de diensten niet kunt bijwonen kunt u ze thuis bekijken via livestream. Klik hiervoor op de
betreffende naam van de kerk.

Het zou erg fijn zijn om deze gezamenlijke diensten bomvol te zien, zodat we met elkaar de week naar
Pasen kunnen vieren! Wilma Kievit

AVONDGEBEDEN IN DE 40 DAGENTUID.

(uitgaande van wijkgemeente Grote Kerk en Centrum West)
Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart; aanvang 19.30 uur.
Rehobothkerk.
Organist : Hans Treurniet

Nog even.........

Het is bijna Pasen. Zoals u eerder heeft gehoord en/of gelezen, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen
een Paas(l)brunch na de kerkdienst op Eerste Paasdag. Natuurlijk bent u, zoals gewoonlijk, welkom op de
koffie na de dienst en bent u vrij te gaan, wanneer u dat wilt. Voor hen, die dat willen zal hierna een
(l)brunch worden gehouden.

Om niet voor verrassingen te komen staan, is het fijn, wanneer u zich even aanmeldt. Het
deelnameformulier ligt bij de koffieontmoeting in de zaal.

LIEF & LEED

Afgelopen zondag gingen de bloemen met een groet vanuit de
wijkgemeente naar mevrouw Kuipers-Boven, Ambonlaan 16 en
U‘é & Leed mevrouw Van Santbrink-van Toorn, Van Heutszpark 16.

Bericht van overlijden

Op 16 maart is overleden: Mevr. Gerrie v.d. Hout-Voois, zij woonde in de Meerpaal.

Afscheid vrijdag 22 maart om 12 uur in Maassluis.

Op 18 maart is overleden: Mevr. Trudie Zonneveld-van Vliet, zij woonde in DrieMaashave te Maassluis.
Gelegenheid tot condoleren maandag 25 maart van 19.00 uur tot 19.45 uur.

De begrafenis is in besloten kring.



https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum
https://www.youtube.com/@bethelkerkvlaardingen 8828  
https://www.youtube.com/@pwhvlaardingen4090 
https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum
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“Psalom s 2
24 maart 2024 ‘ "
Zondag : Zesde zondag van de Veertigdagentijd, ‘Palmarum’

Kleur : paars

Voorganger : Hilde Zwaan Kruit, geestelijk verzorger bij Het Zonnehuis.

Organist : Jan Blankers

Lector : Henriette Jansen

VOORBEREIDING

Orgelmuziek: Psalm 141 — o.a. Adriaan Kousemaker (1900 — 1984) , Adriaan C. Schuurman
(1904 — 1998) en Piet Brakman (1905 — 1990)

Welkom en algemene mededelingen
Stil gebed

Zingen: Lied 552:1

Bemoediging

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gem. :die hemel en aarde gemaakt heeft,

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gem. :en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Groet

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

Gem. :Amen
Zingen: Lied 552: 2 en 3

Smeekgebed "‘ ?
/x\\
eindigend met gezongen Kyrie: Lied 562 "‘"«33}"‘

Toelichting en uitleg van de Liturgische bloemschikking

Jesaja 53:1

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm
van de HEERE geopenbaard?

Onbegrijpelijke bevrijding

Vandaag begint de Stille Week. We lezen het verhaal van
Jezus’ intocht in Jeruzalem. Terwijl het ‘Hosanna’
feestelijk klinkt, luidt dit verhaal het begin van de
lijldensweek van onze Heer in. Heel anders dan gedacht,
zal de verlossing niet komen door overheersing, maar
door vernedering, smart en de dood. Geen mens begrijpt
dat de bevrijding verloopt via de weg van het lijden.

De symbolische schikking is een alternatieve palmpaasstok. In plaats van een broodhaantje

is de bol op de stok geplaatst. De palmpaasstok symboliseert op deze manier het kruis

dat gedragen wordt om de aarde te redden. Aan het kruis zijn gedroogde vruchten en noten bevestigd. De
abrikozen staan voor de dertig zilverlingen die het verraad symboliseren. De 12 noten stellen de 12
apostelen voor. De buxus symboliseert de palmtakken en het rode lint staat voor mantels van mensen op
de grond als een rode loper voor Jezus, om Jeruzalem binnen te treden, waar het Hosanna klinkt.

Meditatieve tekst
‘Hosanna’, klinkt in Jeruzalem. Langs een rode loper die de lijdensweg inluidt naar ‘*kruisig Hem’




DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest eindigend met: ‘in de eeuwen der eeuwen’.
Gem. :Amen

Schriftlezing: : Jesaja 52, 13—53:12
Zingen: PSALM 141:1,2,3,4,5,6

Evangelielezing: Markus 11:1-11
Zingen: PSALM 118:9 en 10

Verkondiging
Zingen: Lied 547

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen

Inzameling van de gaven onder orgelspel: lied 547 — Jean Langlais (1907 — 1991)
De collectes zijn deze zondag voor :

1. Diaconie

2. Missionair Werk
Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken
op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw
gift evenredig verdeeld over beide collectedoelen.

Dienst der gebeden

- Dankgebed

- Voorbeden, elke voorbede te beéindigen met:
Vg. Zo bidden wij samen Stil gebed
Gem.: Gebedsacclamatie: Lied 368d

- Onze vader

ZENDING EN ZEGEN

Tekst lezen naar stille week toe: Mattheis 20:18-19

Zingen: lied 556

Zending

Zegen:
Gem. : AMEN

Orgelspel: Fughetta in f — Johann Ernst Eberlin ( 1749 — 1801)
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PAASCOLLECTE 2024 GA MEE

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Vlaardingen, maart 2024

Beste gemeenteleden,

Het is bijna Pasen, het belangrijkste feest van de kerk. Het feest van Jezus' opstanding uit de
dood. Die blijde boodschap van geloof, hoop en liefde mogen we delen met iedereen om ons
heen, dichtbij en ver weg.

Met het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt de Protestantse Kerk ons als gelovigen én als gemeente
uit om samen op pad te gaan. Om in onze eigen gemeente in gesprek te gaan met elkaar, om
contact te leggen met andere christenen in onze omgeving en te verkennen hoe we samen
vanuit Gods liefde kunnen leven.

Als gemeente zetten wij ons ervoor in dat iedereen zich thuis voelt. Met een diversiteit aan
activiteiten voor mensen binnen en buiten de kerk, met diaconale en pastorale zorg, door
samen te vieren, te zingen, te bidden en te leren. Zo inspireren en bemoedigen we elkaar en
kunnen we samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Om alle activiteiten die daaraan bijdragen te organiseren, is naast de inzet van mensen ook
geld nodig. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk in onze gemeente met een
extra bijdrage. Dan blijven nu en in de toekomst waardevolle en inspirerende activiteiten
mogelijk en vormen we samen een krachtig getuigenis van Gods goedheid in de wereld.

Voor een verzoek om deze extra bijdrage bent of wordt u benaderd via briefpost of e-mail.
Heeft u geen verzoek ontvangen, dan is uw extra bijdrage uiteraard welkom op IBAN NL18
RABO 0373 7308 37, onder vermelding van ‘Paascollecte 2024’ en zo mogelijk uw
registratienummer.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Een goede Stille Week en een gezegend Paasfeest toegewenst.
Namens het College,

Koen Korving, voorzitter



LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD

Vasten- of 40dagentijd

Zie en hoor je de VERANDERENDE WERELD. En daar bedoel ik dit keer in positieve vorm. We zien alle
struiken, bomen en bloemen uitlopen. En we horen de vogels zingen. Dat is een positieve verandering. Hier
kunnen we van genieten. En, over het algemeen, doen we dat ook.

Wij kunnen dat ook doen. We wonen en leven hier rustig, bij ons geen inslaande bommen met daarna veel
verdriet als er weer mensen en vooral ook kinderen zijn geraakt. Ik denk nu speciaal aan Dareen, een
meisje van inmiddels 11 jaar, die vorig jaar haar 10€ verjaardag vierde, ze heeft de foto’s nog. Alle mensen
die op die foto’s staan, zijn gedood. Haar hele familie en nog anderen die op dat moment aanwezig waren.
70 mensen in één klap. Wij kunnen aan haar en hen denken en voor haar en hen bidden.

We zijn nu nog aan het (be)sparen voor het project dichtbij. Er komen projecten met tips en hulp om
duurzamer te gaan leven. Er was kortgeleden een toespraak van de Paus Franciscus en hij zei:
‘Inspanningen van huishoudens om vervuiling en afval te verminderen en voorzichtig te consumeren,
creéren een nieuwe cultuur’. En hoewel het effect dat van één huishouden uitgaat, wellicht gering is, kan
dat, wanneer velen het doen, toch van invloed zijn op politiek en economie en een veranderingsproces op
gang brengen. Dan kunnen ook wij, thuis, ook meehelpen aan een duurzame wereld.

We gaan deze vrijdag nog 1x met elkaar Vastensoep eten. Vorige week haalden we 127,50 euro opgehaald
op vrijdag en in de kerk, bij de uitgangscollecte 80,50 euro. Hartelijk dank daarvoor. We gaan nog een
laatste week besparen, we mixen de tips en we kiezen er zelf één. Er al dan geen Vastensoep zijn op vrijdag
de 29%* maart, het is dan Goede Vrijdag, maar je kunt ook zelf soep koken en eten. Wel zal er Paasmorgen
de laatste keer bij de uitgang gecollecteerd worden. Laten we met elkaar een mooi bedrag (be)sparen. Ook
is het mogelijk om het geld over te maken en wel op rekeningnummer NL82 INGB 0000 5562 95 tnv Actie
rekening MOVZWO tgv Vastenactie 2024 CW

Nogmaals veel succes gewenst. Een gezegende Vasten- of 40 dagentijd gewenst en natuurlijk ook
Gezegende en Feestelijke Paasdagen.

Voor vragen ben ik bereikbaar via de telefoon 0620379649 of per e-mail marian.verhagen@post.com

Vrijhedenwandeling op zondag 24 maart om 14:00 uur

Als vervolg op de lezing van Zin op Zondag door Camiel van Zilfhout sluiten we aan bij de
Vrijhedenwandeling die op zondagmiddag 24 maart wordt verzorgd door de gidsen van het ServiceTeam
Vlaardingen. We vertrekken om 14.00 uur vanaf De Windwijzer.

De wandeling brengt je langs plaatsen in de Oostwijk die symbool staan voor een mensenrecht.
Mensenrechten die we vieren door erbij stil te staan én in beweging te komen. We verzamelen rond 13.45
uur bij de Windwijzer en vertrekken om 14.00 uur.

In eerdere berichtgeving stond een andere tijd vermeld (15.00 uur in plaats van 14.00 uur). De wandeling
start dus een uur eerder.

Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl



mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl

Uitnodiging M

Aangepaste kerkdienst

voor en met de doelgroep: Anders Begaafden

iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, buren,
vrienden/vriendinnen andere geinteresseerden

Zondag 24 Maart 2024
Aanvang: 15:00 uur

KERKCENTRUM HOLY, Reigerlaan 47A - Vlaardingen

Voorganger: Majoor: Oeti Kaspers (LdH)
Muziek: organist: 6. Korpershoek

D Zin om haar
de kerk te gaan?

otla/00

emailadres: bijzonderekerkdienstvld@gmail.com



PERSBERICHT

Zelensky HIER, in Vlaardingen

Aanstaande vrijdag 22 maart 2024 komt Volodymyr Zelensky, sinds mei 2019 president van Oekraine, naar
Vlaardingen. Dat wil zeggen: theatermakers Patrick Nederkoorn, Arjen Arnoldussen en spelers van De
Theatertroep komen en geven vorm aan de intrigerende carriére van de populaire president van een land
in oorlog, dat slechts een paar grenzen van ons vandaan ligt. Samen met het publiek vragen zij zich hardop
af hoe het zo kon lopen, in gesprekken met elkaar die Zelensky mogelijk ook gevoerd heeft ..... Een
bijzondere voorstelling, passend in de Geuzenmaand en daarom door PAX Ambassade van Vrede in
samenwerking met de Stadsgehoorzaal geprogrammeerd.

De voorstelling wordt ’s avonds om 20.30 uur voor breed publiek gespeeld in zaal de Harmonie en er zijn
nog plaatsen beschikbaar. Toegangskaarten kosten € 15,00 en kunnen aan de kassa van het theater
gekocht worden of direct via https://stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/zelensky-hier. Hierbij is een
consumptie inbegrepen.

’s Middags is er een voorstelling speciaal voor de hoogste klassen van havo/vwo en studenten MBO — HBO
en Universiteit. Met een opgave vooraf bij PAX Ambassade en een retourbevestiging is voor hen de
voorstelling gratis.

De organisatie realiseert zich echter dat er ook mensen in Vlaardingen zullen zijn die s avonds niet graag
meer uit huis gaan, of s avonds verhinderd zijn en toch graag de voorstelling zouden willen zien. Omdat er
ook ’s middags nog plaatsen beschikbaar zijn, willen we deze mensen met nadruk ook voor deze
jongerenvoorstelling uitnodigen. Deze begint om 14.00 uur en kaartjes hiervoor kosten € 12,00 (zonder
consumptie). U kunt hiervoor véoér aanvang terecht aan de kassa van het theater of het rechtstreeks
regelen via de volgende link: www.stadsgehoorzaal.nl/zelensky-hier-matinee. Deze speciale voorstelling is
NIET beschikbaar voor aankoop via de reguliere website van de Stadsgehoorzaal, maar uitsluitend aan de
kassa of digitaal via de genoemde link!

Voor eventuele vragen kunt u ten allen tijde contact opnemen met het secretariaat van PAX Ambassade
van Vrede, email ambassadestadvanvrede @kpnmail.nl of telefoon 06 - 305 652 96. Hopelijk zijn hierdoor
nog meer mensen in de gelegenheid deze voorstelling in het kader van de Geuzenmaand te bezoeken,
WELKOM!

EINDE PERSBERICHT

Voor informatie over dit persbericht, of over de inhoud, gelieve contact op te nemen met
het secretariaat van PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen.

Secretaris Han Raeijmaekers
E-mail ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
Telefoon 06 - 305 652 96
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